
Een reis van 120.000 kilometer in een ruim 100 jaar oude Ford door meer dan 
50 landen in alle werelddelen. Een initiatief van Dirk en Trudy Regter uit Edam 
met als doel geld in te zamelen voor kinderprojecten in ontwikkelingslanden.

De wereld rond in een T-Ford uit 1915



Een sponsorrit voor kinderprojecten 
in ontwikkelingslanden 

Voor meer informatie over deze prachtige wereldreis, kijk dan op: www.modeltworldtour.com

Vanuit Edam door Europa en Afrika om na 
24.000 kilometer in Kaapstad aan te komen. 

2012

2013

2014

2015

2018

Ruim 27.000 kilometer door de Verenigde 
Staten van Amerika en Canada. 

24.000 kilometer van Colombia tot de meest 
zuidelijke punt van Zuid-Amerika.

Ruim 25.000 kilometer door Nieuw-Zeeland 
en Australië. 

2023

2020
Covid-19: een reisstop.
€40.000 sponsorgeld geschonken aan 
2 kinderprojecten in Zuid-Amerika.

Van Azië terug naar Edam, de thuisbasis 
van Trudy en Dirk. 20.000 kilometer avontuur 
met als doel geld in te zamelen voor  
kinderprojecten in Mongolië. 

Dit doen we door deze kilometers aan 
u te verkopen. Doet u mee? 

Maak uw bijdrage over op 
NL18 RABO 0150 3265 48
t.n.v. Stichting Kilometers 
voor Weeskinderen.
Ga naar onze website 
of scan de QR-code.

Een ongeluk. In dit jaar kregen Trudy en 
Dirk een ernstig ongeluk, waarbij de T-Ford 
total-loss was. Na 2 jaar restaureren van de 
T-Ford konden zij hun wereldreis weer 
vervolgen.


